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WEEK 3: ZIE JE HET VOOR JE?  
 

zondag 14 december | Jesaja 28:1-13 

We beginnen een nieuw deel van Jesaja: de zogenoemde wee-uitspraken. God 

waarschuwt Efraïm, het trotse volk dat Hem is vergeten. Hun stad lijkt een sieraad, maar 

zal verwelken. Alleen de HEER is de ware, sierlijke kroon. De profeten worden 

weggezet als kinderachtig. Sommigen zien in vers tien een Hebreeuws abc, anderen 

opzettelijke wartaal – passend bij Efraïms dronkenschap. Hoe dan ook: Jesaja’s heldere 

boodschap dringt niet door. Dan volgt het oordeel: de onverstaanbare klanken van de 

Assyriërs zullen klinken. Laat jij je trots los? Hoor jij Gods stem, ook als die eenvoudig 

klinkt? 

Liedsuggestie: LB 313 ‘Een rijke schat van wijsheid’ 

 

maandag 15 december | Jesaja 30:1-18 

Stel je voor: een karavaan vol beladen dieren, onderweg naar Egypte. Juda zoekt 

bescherming, maar niet bij God. Ze willen vleierij horen, geen waarheid. Vertrouwen op 

hun eigen plan en zoeken een sterke bondgenoot. Komt het bekend voor? Doen wij vaak 

niet hetzelfde? Maar Jesaja zegt: redding ligt in rust en vertrouwen. Zie je dat voor je? 

Deze adventstijd mogen ook wij uitzien naar de Heer. Gelukkig wie op Hem wacht. 

Liedsuggestie: LB 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 

 

dinsdag 16 december | Jesaja 32:9-20 

Mensen leven zorgeloos, maar de oogst – symbool van vreugde – mislukt. Er is reden 

voor verdriet en inkeer. Soms vluchten we in feestgedruis en vergeten wat er echt toe 

doet. Nu we toeleven naar Kerst: is onze feestvreugde soms ook een vlucht? In vers 15 

kantelt het beeld: niet schuldgevoel, maar Gods Geest brengt verandering. Zie je het voor 

je? Een dorre vlakte die opbloeit tot een oase van recht, rust en vrede. Mag Gods Geest 

ook in jouw leven iets nieuw laten groeien?  

Liedsuggestie: Schrijvers voor gerechtigheid, ‘Maak ons hart onrustig God’ 

 

woensdag 17 december | Jesaja 35:1-17 

Zie je het voor je? De woestijn die bloeit, een steppe vol lelies. Een oud leerkracht van 

mij had als lievelingslied “De steppe zal bloeien”. Het raakte hem telkens weer. Het lied 

opent met het beeld uit Jesaja 35: de bloeiende woestijn. Dat beeld grijpt terug op de 

schepping. Als het land verandert in een woestijn, is dat een terugkeer naar chaos. Maar 



als de woestijn bloeit, wijst dat op herstel, een nieuw begin, paradijs. Jesaja spreekt 

hoop: God brengt je tot bloei. Ook wij mogen leven uit die belofte.  

Liedsuggestie: LB 608 ‘De steppe zal bloeien’ | Opw. 388, ‘De woestijn zal bloeien’ 

 

donderdag 18 december | Jesaja 36:1-17 

Misschoen heb je weleens beelden gezien van een militaire parade: tanks, raketten, strak 

marcherende soldaten. Spierballentaal, bedoeld om indruk te maken. Die taal klinkt 

vandaag steeds luider. Oorlogsdreiging groeit, defensiebudgetten stijgen. In Jesaja 36 

toont Assyrië zijn macht. Via de rabsake klinkt: “Wat is dat voor vertrouwen dat u hebt?” 

Egypte? Onbetrouwbaar. De HEER? Zijn altaren zijn verwijderd. Ook nu horen we zulke 

stemmen. Maar wat zie jij voor je? Laten we ons imponeren, of kiezen we voor 

vertrouwen op God? Jesaja roept op: vestig je hoop niet op macht, maar op de HEER.  

Liedsuggestie: GK 238 ‘Ik bouw op U’ 

 

vrijdag 19 december | Jesaja 36:22-37:20 

Wat doe jij met dreigend nieuws? Hizkia hoort de woorden van Sanherib en scheurt zijn 

kleren. Geen defensie, geen woede. Hij zoekt God. Hij vraagt Jesaja om gebed. En als de 

dreiging opnieuw komt, legt hij het letterlijk voor God neer. Zie je het voor je? Dat 

mogen wij ook doen. De zorgen, dreigingen, angsten van deze dag open voor Hem 

neerleggen. Zoals Hizkia de brief uitvouwde in de tempel, zo mogen wij ons leven 

openleggen voor Gods ogen. Welke brief leg jij vandaag voor God neer? 

Liedsuggestie: Psalmen voor nu 21 ‘Het lied gaat door’ 

 

Zaterdag 20 december | Jesaja 39:1-8 

Een bezoek uit het oosten. Gezanten brengen geschenken voor Hizkia, en hij laat alles 

zien: zijn paleis, zijn rijkdom, zijn wapens. Waarom? Trots? Tactiek? Of gewoon naïef? 

Zeker is: hij denkt niet verder dan zijn eigen tijd. Als Jesaja zegt dat alles weggevoerd 

zal worden, reageert Hizkia: “Zolang het in mijn dagen maar vrede is.” Vandaag zien we 

geen held, maar een gewoon mens. Zoals wij. En we zien het tekort van menselijk 

koningschap. Advent richt onze blik verder. Zie je het voor je? Een koning gedreven 

door liefde en overgave: Jezus Christus. 

Liedsuggestie: LB 772 ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’ 


