BIJBELLEESROOSTER ADVENT 2025 - DE GELUKSBEZORGER

WEEK 2: EEN PRACHTKONING

zondag 7 december | Jesaja 11:1-10

Alles lijkt uitzichtloos. Alleen de stronk van een omgehakte boom is nog over. De wereld
is machteloos, niet in staat om ook maar iets van vrede en geluk te brengen. Juist de
machtigste mensen stellen teleur. En zij niet alleen, wij net zo goed. Maar uit die dode
stronk schiet een nieuwe loot op. Niet vol van menselijke macht, maar vol van de Geest
van de HEER. Wat een leider! Om diep van onder de indruk te raken. Onder zijn gezag
bloeit een wereld van recht en eerlijkheid op. We blijven er nog even rondkijken: het is
een waar paradijs. Harmonie tussen mensen onderling, tussen mensen en de schepping.
Wat een Koning!

Liedsuggestie: Psalm 80:1, 10 (of luister Psalmen voor nu 80)

maandag 8 december | Jesaja 12

Waar loopt de vreugde om de wereld onder de ‘telg uit de stronk van Isai’ op uit? Op een
loflied voor God! Dit lied uit Jesaja 12 is het slot van een bundel met de mooiste
profetieén van de profeet. Scherp over onrecht en zonde, leiders en volgers. Maar ook
vol hoop op een betere wereld. De hoofdrol is weggelegd voor een pracht-koning die
God geeft. De profetie, ja heel ons leven, loopt uit op een loflied voor God. Een lied van
genade en redding. Een lied van vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn. Je mag het nu al
zingen.

Liedsuggestie: LB 153 “Vol vreugde put je water’ | Sela, ‘Vreugde van mijn hart’

dinsdag 9 december | Jesaja 13:1-13

Waarom vandaag zulke angstaanjagende woorden? — We zijn in het tweede gedeelte van
het boek Jesaja aangekomen. De profeet spreekt Gods oordeel uit over de machtige
volken van zijn tijd. Dat begint hier met Babel. De wrede legers van dit machtige volk
bedreigen Jeruzalem. Ze zullen de stad uiteindelijk inderdaad veroveren en verwoesten.
De profeten zagen daarin Gods straf. Maar, zo kondigt Gods profeet aan, ook Babel zal
ondergaan. En zo is het ook gebeurd. dat is een bemoediging: er kunnen machtige, wrede
en onrechtvaardige leiders zijn in deze wereld. Maar ze hebben uiteindelijk geen
toekomst.

Liedsuggestie: Psalm 2:4



woensdag 10 december | Jesaja 20

Een bizar verhaal! Drie jaar lang liep Jesaja blootsvoets in zijn ondergoed rond (naakt
betekent hier dat je geen bovenkleren draagt). Waarom? Wat wil hij duidelijk maken?
Assyri€ was op dat moment het machtigste land van het Midden-Oosten. Ook Asdod, een
stad in de buurt, werd ingenomen. Het was verleidelijk om de hulp van het machtige
Egypte in te roepen, niet alleen voor Asdod maar ook voor Jeruzalem en heel de regio.
De boodschap van Jesaja is: denk niet dat een verbond met Egypte je zal redden van
Assyri€. Ook Egypte zal door Assyrié worden verslagen. Drie jaar lang draagt Jesaja
deze boodschap uit. Denk je eens in hoe hij er die volle drie jaren bij loopt. En laat Gods
boodschap binnenkomen: wie vandaag machtig is kan morgen in zijn hemd staan.

Liedsuggestie: LB 451:1 ‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’

Donderdagll december | Jesaja 24:1-6, 21-23

De laatste dagen van deze week lezen we uit de apocalyps van Jesaja, een beschrijving
van het oordeel. We lazen de afgelopen dagen dat God zich met alle volken bezighoudt.
Dat doet Hij vandaag nog steeds. Het loopt er op uit dat Hij recht spreekt over alles en
iedereen: priesters en leken, bazen en knechten, ja zelfs over de machten in hemel en
aarde. Alles straalt met kracht één boodschap uit: kwade machten hebben geen toekomst.

Liedsuggestie: Psalm 80:2

vrijdag 12 december | Jesaja 25:1-9

Al plannen gemaakt voor de kerstmaaltijd? Jesaja tekent de komende wereld als een
groot feestmaal. Het beste eten en drinken komt op tafel, het kan niet op. Het wordt
genieten tot op de bodem. Leven, zoals je het nog niet meegemaakt hebt. Leven, zonder
dat er nog een dood bestaat. Leven zonder tranen, zonder rouw.

Liedsuggestie: LB 762 ‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’ | Opw. 18, ‘Zijn
goedheid en genade’

Zaterdag 13 december | Jesaja 27:2-11

‘Ik koester mijn woede niet’ zegt de Heer in zijn laatste oordeel. Hij is er niet op uit te
straffen. Graag geniet Hij van zijn wijngaard en de vruchten. ‘Maar,’ zo zegt Hij ‘zou ik
dorens en distels dulden?’ De Heer is graag genadig. Maar dan wel voor wie bij hem
bescherming zoekt en vrede sluit.

Liedsuggestie: Psalm 80: 6,7



