2026-02-22 Liturgie morgendienst / Speciale dienst
Mededeling en welkom
Intro
Votum + groet
Zingen Ziel mijn ziel wees stil (Opw 717)
Gebed
Intro Als het anders gaat
Zingen Je hoeft niet bang te zijn (OTH 530)
Verhaal dl 1 In de storm Handelingen 27: 1-20
Zingen Psalm 42: 4, 6 (NPB)
Bijbeltekst Handelingen 27: 21-26
Verhaal dl 2 Houd moed er komt redding Handelingen 27: 21- 44
Zingen Lopen op het water (Opwekking 789)
Verhaal dl 3 Gods plan gaat door Handelingen 28: 1-10
Zingen (=geloofsbelijdenis) Mijn Jezus mijn redder (Opw 561)
Collecte
Gebed
Zingen Mijn Vader dank U wel 1-4 (OTH -333)

Zegen



Ziel mijn ziel wees stil (Opwekking 717)
[Verse 1]

Stil, mijn ziel, wees stil

En wees niet bang

Voor de onzekerheid van morgen

God omgeeft je steeds

Hij is erbij

In je beproevingen en zorgen

[Chorus]

God, U bent mijn God

En ik vertrouw op U

En zal niet wankelen
Vredevorst, vernieuw

Een vaste geest binnen in mij
Die rustin U alleen

[Verse 2]

Stil, mijn ziel, wees stil

En dwaal niet af

Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem

En hef je schild

Tegen de pijlen van verleiding

[Chorus]

God, U bent mijn God

En ik vertrouw op U

En zal niet wankelen
Vredevorst, vernieuw

Een vaste geest binnen in mij
Die rustin U alleen

[Verse 3]

Stil mijn ziel wees stil

En laat nooit los

De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer

De zwartste nacht

Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

[Chorus 2]

God, U bent mijn God

En ik vertrouw op U

En zal niet wankelen
Vredevorst, vernieuw

Een vaste geest binnen in mij
Die rustin U alleen



Je hoeft niet bang te zijn (Op Toonhoogte ’15 - 530)
Je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm tekeer.

Leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Psalm 42: 4,6 (NPB)

4. God, mijn ziel is neergebogen,
diep verdrietig, opgebrand -
maar ik houd U toch voor ogen
in dit afgelegen land.
Watervloed roept watervloed;
noodweer slaat me tegemoet.
Radeloos raak ik bedolven
onder zware, zwarte golven.

6. Waarom, ziel, zo aangeslagen?
Waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.

Want de dag komt — heb geduld! -
dat je Hem aanbidden zult.
Straks zal ik zijn naam belijden:
Hij zal mij opnieuw bevrijden.

Lopen op het water (Opwekking 789)
U leert me lopen op het water,

de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,

daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.



(Refrein)

Bridge 4x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

Mijn Jezus mijn redder (Opwekking 461)
(refrein.)

mijn Jezus mijn Redder,

Heer er is niemand als U.

laat elk moment, al wat ik denk,

vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.

adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

(refrein.)

mijn Jezus mijn Redder

Heer er is niemand als u

laat elk moment al wat ik denk
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster
veilige toren van kracht

adem en stem alwat ik ben
brengen U voortdurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing van de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief



niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing van de Koning en Zijn heerschappij
bergen aan bidden de zee juicht mee

bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Vader, dank U wel (Op Toonhoogte ’15 - 333)
1)Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
Dat U al mijn gedachten en verlangens kent,

Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.

Mijn Vader, dank U wel.

2)lk dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
Dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,

Voor troost, die U mij geeft in de onzekerheid.

Mijn Vader, dank U wel.

3)Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort, o Heer.
Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer.

‘k Ervaar Uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.
Mijn Vader, dank U wel.

4)Daarom wil ik U danken, dat in zingen kan,
Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
Dat ik U in dit lied van harte danken kan.
Mijn Vader, dank U wel.



