
BIJBELLEESROOSTER ADVENT 2025  -  DE GELUKSBEZORGER 
 

WEEK I: IN EEN ANDER LICHT  
 

zondag 30 november | Jesaja 1:1-9 

Met deze woorden geeft Jesaja zijn visitekaartje af. Hij is de profeet die ons dit jaar bij 

de hand neemt naar het kerstfeest toe. Jesaja is een echte geluksbezorger. Maar hij is 

geen sinterklaas. Hij is profeet. En met stevige woorden maakt hij duidelijk wat er aan de 

hand is. Oorlog maakt steden en akkers kapot. Jesaja zet het wereldgebeuren in een ander 

licht. We zullen merken dat er perspectief is. Hier, aan het begin van het bijbelboek 

Jesaja, voel je hoe krachtig Gods afkeer van al het kwaad is. Door de stem van Jesaja 

heen voel je Gods boosheid. Juist in deze krachtige taal spreekt een God die om zijn volk 

blijft geven. 

Liedsuggestie: Psalm 25:1,3,5 

 

maandag 1 december | Jesaja 2:1-5 

Hier wordt geluk bezorgd! Het geluk van verdwijnende wapens, van 

landbouwwerktuigen en goed eten voor iedereen. Het geluk van vrede en eerlijk delen. 

Dit is toch ook waar wij naar verlangen aan het eind van een jaar vol foute macht , 

oorlog en onrecht?  Jesaja’s visioen zet alles in een ander licht. Hoe zorgelijk alles er ook 

uit ziet, er komt een wereld waarin dit verleden tijd is. Hij zet ook de mensen in een 

ander licht ze gaan luisteren naar het onderricht van de Heer. Onderricht dat vrede en 

recht brengt. In dat licht wil jij je nu al zetten: ; kom, laten we leven in het licht van de 

Heer’. Geluk is niet alleen een mooie belofte voor de toekomst. Het is een uitdaging 

voor vandaag. 

Liedsuggestie: LB 447 ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ | Sela, ‘Stad van God 

 

dinsdag 2 december | Jesaja 5:1-13 

Geluk? Nee, de wijngaard brengt de eigenaar geen geluk. Integendeel: teleurstelling op 

teleurstelling, terwijl hij er zoveel van verwacht had. Het lied van de wijngaard is vol 

van de passie van de wijngaardenier (beeld van God). Wat is hij teleurgesteld door al dat 

onrecht, door al die rechtsverkrachting (denk over dat woord even goed na, proef het op 

de tong: verkrachting en recht ... die woorden staan lijnrecht tegenover elkaar! Wat is er 

veel mis als ze toch gecombineerd moeten worden.). Het kwaad in de wereld raakt ons, 

maar God nog veel meer. En toch blijft zijn passie voor zijn wijngaard. In een latere 

profetie komt Jesaja hierop terug (Jesaja 27). De tijd komt dat Gods wijngaard wél 

vruchten draagt. De ware wijnstok. Dan brengt Gods wijngaard geluk! 

Liedsuggestie: LB 656 ‘Ik ben de wijnstok 



 

woensdag 3 december | Jesaja 6 

Indrukwekkend hoe Jesaja als profeet begonnen is. In een tijd vol dreiging en 

onzekerheid wordt Jesaja boven dit alles uitgetild. Hij staat oog in oog met de levende 

God. En wij met hem. 

Er is een God, heilig en verheven, die zoveel machtiger is dan al het kwaad dat wij in 

deze wereld ervaren. Hij verdraagt het niet. Zijn oordeel is angstaanjagend voor wie niet 

naar Hem luistert. En toch. toch gloort er hoop aan de horizon: een stronk, heilig zaad. 

Verwijst dit alvast naar het latere hoofdstuk 11? 

Liedsuggestie: LB 405 ‘Heilig, heilig, heilig’ 

 

donderdag 4 december | Jesaja 7:1-4,10-14 

Hoe kwam de naam Immanuël in de wereld? Jeruzalem beleefde spannende tijden. Twee 

legers vanuit het noorden bedreigden de stad. ‘Houd het hoofd koel’ zei Jesaja tegen de 

koning. ‘Vertrouw dat de Heer je zal redden’. Het was moeilijk om dat te geloven. Maar 

God geeft een teken bij de belofte. Er zal een ‘Immanuël’ worden geboren. God met ons, 

betekent het. Voordat dit kind volwassen is zullen die beide legers door een ander leger 

verslagen zijn. 

Ja, het is spannend in de wereld. Kun je er werkelijk op vertrouwen dat het allemaal goed 

komt? God geeft ook jou een teken: Immanuël. De advent van Jezus laat zien hoeveel 

God om ons geeft. 

Liedsuggestie: HH 419 ‘God zal met je zijn’ | Sela, ‘God is in ons midden’ 

 

vrijdag 5 december | Jesaja 8:1-4, 16-23a 

Hier schijnt geen maan door de bomen. Het is stikdonker. God laat niet meer van zich 

horen.  

Zo ver kan het komen als er niet naar Hem wordt geluisterd. Dan hoor je zijn stem ook 

niet meer. En toch... Jesaja bewaart zijn lessen zorgvuldig. Ze zijn er nog. Ga daaropaf, 

zegt de profeet. Want er is hoop voor Gods volk. 

Liedsuggestie: LB 445 De nacht is haast ten einde | Sela, ‘In het licht’ 

 

Zaterdag 6 december | Jesaja 8:23b -9:6 

Een donkere wereld verlangt al snel naar krachtige leiders. Je ziet ze opstaan, zulke 

leiders: Mannen - meestal - die macht uitstralen en spierballentaal gebruiken. Ze beloven 

vrede en verlossing. Ze gedragen zich alsof ze god zijn. maar altijd weer vallen ze tegen. 

In het bijbelgedeelte van vandaag straalt een ander Licht. Ook Jesaja belooft een 



toekomst van geluk. Hij is niet zelf de geluksbezorger, maar belooft in Gods naam een 

Kind dat geboren zal worden. Iedere keer als we de komende weken lezen over een 

toekomst van geluk is Hij de hoofdpersoon. De Geluks-Bezorger. 

Liedsuggestie: LB 482 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ | Opw. 527 ‘Licht in de nacht’ 


