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Votum en Groet 

Zingen   Psalm 19: 1, 3, 5 NPB  

Kindermoment  

Gebed voor opening van het woord 

Zingen    'Spreek O Heer'  op toonhoogte 233 

Schriftlezing  Marcus 5: 21 t/m 6: 6, NBV21  

Filmpje https://npo.nl/start/serie/the-chosen/seizoen-3/schoon-2-2/afspelen Vanaf 29:50 

tot 36:50 

youtube Paul Zach, Lord we bring you all our sorrows; tekst zie onder 

https://www.youtube.com/watch?v=zDHK_ftt29A&list=RDzDHK_ftt29A&start_radio=1  

Preek   

Zingen   ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, GK 2017 239  

Jezus leeft in eeuwigheid – GK 2017  228 

Gebed  

Collecte   

Zingen   Zoekend naar licht LB 2013 1005  

Zegen  

 

Lord, we bring You all our sorrows 

All the words it hurts to say 

In Your hands, our grief is hallowed 

Take it as our gift, we pray 

Lay our tears upon Your altar 

Like the bread You bless and break 

Work Your mercy in our heartache 

Come transfigure all our pain 

 

Heer, wij geven onze zorgen, 

al de pijnlijke woorden aan U 

Uw hand heiligt ons verdriet 

neem het aan als ons geschenk  

Leg onze tranen op uw altaar 

zoals het brood dat u zegent en breekt 

Ontferm u, onze ziel doet pijn 

Kom, verander ons verdriet  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDHK_ftt29A&list=RDzDHK_ftt29A&start_radio=1


Christ, You came to share our burdens 

All our human pain, You feel 

Walk beside us on our journey 

Through the wounds that never heal 

Place the yoke upon our shoulders 

That You bore to Calvary 

Let the weight of grief transform us 

Bear with us our suffering 

 

Here on Calv'ry's hill You meet us 

In the pain You know so well 

Brеad of Heaven, herе You feed us 

With a gift no tongue can tell 

You said You would never leave us 

You who caught us when we fell 

Stay with us, O loving Jesus 

While in shadows here we dwell 

 

Christus, U kwam om onze lasten te delen, 
al onze menselijke pijn, die u kent 

Wandel naast ons, op onze reis 
door onze wonden die nooit worden geheeld 

Plaats Uw juk op onze schouders 
dat U droeg naar Golgotha 

Laat de zwaarte van ons verdriet ons veranderen 

Draag het samen met ons, ons lijden  

 

Hier op Golgotha is het dat U ons ontmoet 

in de pijn waar U vertrouwd mee bent 

Brood uit de hemel, hier voedt U ons, 

met een geschenk dat niemand kan vertellen 

U zei dat U ons nooit verlaat 

U vangt ons als we wij vallen 

Blijf bij ons, geliefde Jezus 

als we in de schaduwen verblijven  

 

 


