
2024-03-29 Liturgie Eredienst Goede Vrijdag 
 
Votum en groet, amen 
Psalm 42a (Als een hert dat verlangt naar water) 
Bijbelvers ter inleiding op het gebed  
Gebed 
Lezen: Lucas 23: 26-46 
Doven van de paaskaars 
GKB 213:2,3 (Want zo lief had God de wereld) 
Tekst Lucas 22: 35 
Verkondiging 
NLB 575: 1en 6 (Jezus, leven van ons leven) 
Dankzegging en voorbeden 
Collecte  
LvdK 177: 1 en 7 (leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten) 
Slotzegen en amen 
 
Sela: Getsemané; tijdens het afspelen van dit lied kan de gemeente blijven zitten i.v.m. de 
lengte van het lied – daarna zullen we in stilte de zaal verlaten 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gethsemané 

De Vader die de Zoon een beker reikt, 
Tot aan de rand gevuld met bitterheid, 
Die Hem benauwt, tot wanhoop drijft. 
Het water dat Hem aan de lippen staat, 
Een zee van zonden die Hem angstig maakt. 
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen. 

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. 
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt? 

De schaduw van de dood valt in de hof, 
Waar Jezus worstelt met de wil van God: 
De beker gaat Hem niet voorbij. 
De diepte van zijn lijden, angst en pijn, 
Is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. 
Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen. 

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. 
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt? 

De Zoon die ons het brood, de beker reikt; 
Ons in zijn liefde en gemeenschap leidt, 
Gedenken wij in brood en wijn. 
Wij drinken door zijn dood het leven in: 
Een zee van liefde schept een nieuw begin. 
Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt. 



Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn. 
Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn. 

De Vader die zijn kind een beker reikt, 
Die overstroomt van goedertierenheid: 
De wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid. 
 
Het doven van de paaskaars 
Wanneer het doven van de paaskaars gezien wordt als teken van het sterven van Christus, 
ligt het voor de hand de kaars in de stille week voorgoed te doven op Goede Vrijdag na het 
slot van de  lezing over het sterven van Jezus. Voor het sterven is het doven van een kaars 
een herkenbaar beeld. Bij het overlijden van mensen spreekt men soms ook van een kaarsje 
dat gedoofd is. Het doven van de paaskaars heeft een sterk dramatisch effect. Wellicht geldt 
dat hoe menselijker men Jezus ziet, des te groter de behoefte is de kaars te doven op Goede 
Vrijdag om daarmee te benadrukken dat Jezus de weg is gegaan van alle mensen. 


