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Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest… 
Ruim 2000 jaar geleden zorgde een klein groepje ´opgewekte´ mensen voor grote ´beroering´ in 

Jeruzalem. Pinksteren: mensen vanuit alle hoeken van de wereld kwamen tot geloof in Jezus 

Christus. Daar waar de Geest mensen vervult en door hen heen werkt, daar is leven! Aanstaande 

zondagmorgen lezen we over een man met de naam Zerubbabel. Over hoe hij al eeuwen eerder, 

door Gods Geest gevuld en bekrachtigd, Gods volk in ballingschap inspireerde tot de herbouw 

van Gods tempel. ´Zoon van olie´ werd hij genoemd... Benieuwd wat daarmee bedoeld wordt? 

En hoe ook jij vandaag als ´zoon of dochter van olie´ mag meewerken in Gods koninkrijk? Wees 

welkom en neem gerust nog iemand extra mee.   

 

Heel graag tot zondagmorgen 9 juli om 09.30 uur. 

NGK De Ontmoeting Putten | Zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 

 

In Christus verbonden, 

Ds Albert Postma 

Welkom & mededelingen 

Zingen als votum: Opwekking 640 

Vredegroet  

Zingen: Wat houd ik van Uw huis | Opwekking 715 

Intro thema & Gebed 

Kindmoment | ´Een kerk vol kado´s 

Kinderlied | Hand en voet (Elly & Rikkert)  

Bijbellezing Zacharia 4:1-14 

Verkondiging Zacharia 4:6 

Zingen: Heilige Geest van God | Opwekking 343 

Danken & voorbede | Collecte 

Zegen 

Zingen:Toekomst vol van hoop 



 

 


